NIEUWS
STICHTING PIKULAN

Stichting Pikulan wil geinspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met
betrokkenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een
tiental sponsorprojecten in Indonesié.

Vanuit het bestuur

November, en alweer tijd voor onze laatste nieuwsbrief van 2025.
Zo bijna aan het eind van het jaar is het goed om de balans weer op te maken.
We mogen weer terugkijken op een goed jaar.

Dankbaar zijn we voor de inkomsten

uit onze kringloopwinkel en de finan-
ciéle steun die we in het afgelopen jaar
mochten ontvangen, mede dankzij uw
hulp konden we veel voor de mensen in
Indonesié doen. En wat is het dan ook
fijn dat er binnen de projecten mooie
resultaten worden geboekt, u leest er

in deze nieuwsbrief alles over. Ook op
bestuurlijk vlak is er mooi nieuws te mel-
den. In september mochten we namelijk
drie nieuwe bestuursleden verwelko-
men: Pieter Plantinga is benoemd als
voorzitter en Piet en Eelkje Kooger zijn

benoemd als penningmeester. Verderop
in deze nieuwsbrief stellen ze zich aan u
voor. Met dank en waardering hebben
we afscheid genomen van onze vertrek-
kende bestuursleden Sander en Hielkje.
Zij hebben zich met veel toewijding
ingezet voor de stichting en we zijn
hen dankbaar voor alles wat zij hebben
bijgedragen. Hulp blijft nodig in Indone-
sié en er wachten nog steeds kinderen
op een sponsor - kinderen die hopen op
een betere toekomst. In deze nieuwsbrief
stellen we er een aantal aan u voor.
Nynke Dijkstra (Secretaris)

Maak kennis met onze nieuwe voorzitter!

Dagelijks maken we 35.000-40.000 keuzes. Hiervan is overigens minder dan 100
een bewuste keus. De ene keus heeft meer impact op je leven dan de andere.
Mijn keus om voorzitter te willen worden van de stichting Pikulan is welbewust

en heeft voor mijzelf ook impact.

Ik voel mij bijzonder vereerd om een bij-
drage te mogen leveren aan het prachtige
werk dat deze stichting doet. Het mooie
vind ik dat we zowel sociale impactin In-
donesié (via de projecten) als in Nederland
(met de kringloopwinkel) hebben.

Centraal staat perspectief. Wat is het
prachtig om vanuit Nederland iets te kun-
nen betekenen voor het toekomstper-
spectief van kinderen in Indonesié. Dat
kinderen de mogelijkheid krijgen om hun
kennis en vaardigheden te vergroten en
dat dit effect heeft op de gemeenschap.

Zelf probeer ik mijn leven vanuit mijn
christen-zijn in te vullen. Het helpt
daarbij dat ik werkzaam ben bij het

Leger des Heils. Met mijn economische
achtergrond ben ik jarenlang directeur
bedrijfsvoering in het Noorden van het
land geweest. Inmiddels ben ik een
aantal jaren landelijk programmadirec-
teur zorgverkoop van het Leger des Heils.

Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben
voor alle landelijke zorgcontracten (zorg-
kantoren, zorgverzekeraars en Ministerie
van Justitie en Veiligheid).

Ik werk al meer dan 25 jaar bij deze
organisatie, omdat het vanuit de chris-
telijke inspiratie het verschil wil maken
voor de kwetsbare medemens in deze
samenleving. Alhoewel mijn werk zich
verplaatst heeft naar Almere, ben ik nog
steeds woonachtig in het Noorden. Ik
woon samen met Anneke in Lutjegast.
Deze omgeving is heel vertrouwd voor
ons, omdat wij allebei zijn geboren en
opgegroeid in Gerkesklooster/Stroobos.

Samen hebben we drie kinderen mogen
ontvangen. Hanne (21 jaar) woont inmid-
dels op kamers in Groningen en Joél (19
jaar) en Yenthe (16 jaar) wonen nog thuis.
Naast werk en gezin besteed ik ook tijd
aan onze kerkelijke gemeente de Protes-
tantse gemeente in Lutjegast. Ik vind het
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prachtig om met mensen verbonden te
zijn vanuit het geloof.

Dit is ook de reden dat ik mij wil inzetten
voor de stichting Pikulan. Een stichting
die vanuit het christelijk geloof invulling
wil geven aan de liefde voor de naaste.
Het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel
vrijwilligers bij Pikulan gedreven actief
zijn. Eveneens is het fantastisch dat zoveel
mensen en kerken hun hart laten spreken
en (maandelijks) geld geven om kinderen
te sponsoren.

Het heeft mij enthousiast gemaakt om
de keus te maken voorzitter van Pikulan
te worden. Ik hoop dat we met elkaar
ook in de toekomst veel mogen blijven
betekenen voor kinderen in Indonesié.

Pieter Plantinga
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Even voorstellen...

Wij zijn Piet en Eelkje Kooger en wonen
in Kollumerzwaag. Eelkje is eind vorig
jaar gevraagd om het penningmeester-
schap over te nemen. Na veel nadenken
en goed overleg hebben wij besloten dit
samen te gaan doen. Wij komen uit het
bedrijfsleven dus boekhouden is ons niet
onbekend. Na een inwerkperiode bij en
met Hielkje, die alles super voor elkaar
heeft/had, hebben wij begin augustus de
boekhouding overgenomen.

De reden om ‘ja’ te zeggen is dat wij
graag iets voor een ander willen beteke-
nen en wat is er dan mooier om kinderen
te helpen om naar school te gaan, zodat
zij zicht hebben op een betere toekomst.
Het is mooi om te zien dat zoveel men-
sen hier een kind willen sponsoren en
veel vrijwilligers bij Pikulan werkzaam
zijn en zich inspannen om zo samen kin-
deren in Indonesié te ondersteunen. Het
voelt goed om hierbij betrokken te zijn.

Piet en Eelkje

Nieuwtjes vanuit de projecten

Bij het project Semarang is een nieuwe stichting opgericht
met de naam “Yayasan Taman Kasih Sejahtera”. Ook het
projectbestuur is deels gewijzigd. Een foto van het nieuwe be-
stuur is hier opgenomen. Wij verwachten een goede samen-
werking met het bestuur van de nieuwe stichting.

Door sponsoring van sponsorouders
kunnen Keiza, Joice en Bernard naar
school gaan. Dat ze dit met veel plezier
en enthousiasme waarmaken laten ze
zien door hun prestaties: Bernard behaal-
de de eerste prijs in het kampioenschap
zaalvoetballen en Joice en Keiza behaal-
den op het district scouting kampioen-
schap ook de eerste prijs.

Een felicitatie waard!

Tijdens mijn bezoeken bleek telkens
opnieuw dat sponsoring aan kinderen

uit achterstandsgezinnen in Indonesié
nog hard nodig is. Daardoor kunnen ze
goed onderwijs volgen en zijn ze extra
gemotiveerd om te werken aan een bete-
re toekomst.

Ook zoeken wij nog sponsors voor kinderen van 8 jaar en
ouder. Als u een student wilt steunen, mag uiteraard ook!
Studenten zijn 18 jaar of ouder, maar nog niet gestopt met
school. Pikulan ondersteunt hen om hun studie af te kunnen
maken. Zo zijn al meerdere kinderen afgestudeerd, bijvoor-
beeld als verpleegkundige en in de rechten.

Wij horen graag van u! Hartelijke groet,

Jettie Tichelaar-Dijkstra, Promotor project Semarang

Voor €16,- per maand kan een kind naar
de basisschool en voor €20,- per maand
naar het voortgezette onderwijs.
Tijdens mijn laatste bezoek sprak ik een
paar oud sponsorkinderen. Zij werken

inmiddels of hebben een eigen bedrijfje
opgestart. Hierdoor zijn ze in staat om
hun familie te ondersteunen.

Kees de Wit (Promotor)



Normaal gesproken stopt de sponso-
ring als een kind 18 of 19 jaar is. Maar in
sommige gevallen kan de sponsoring
doorlopen. Als het kind goed kan leren
en een test doorkomt, kunnen ze naar
de universiteit en met instemming van
de sponsor loopt de sponsoring dan nog
een paar jaar door. Zo ook voor Silva.
Zij woont in het lepradorp en al sinds
ze een jong meisje is, is ze gesponsord
via Pikulan en ze heeft een mooie band
met haar sponsor in Nederland opge-

Twee afgestudeerden, Mercy Tocy en
Mutiara, hebben hun studie met een
volledige studiebeurs afgesloten. Deze
volledige studiebeurzen zijn mogelijk
gemaakt door de Protestantse gemeente
van Haarlem. Ook van de andere afgestu-

bouwd. Silva heeft eerst de lagere - en de
middelbare school gevolgd, daarna de
Highschool en van 2020 tot 2025 heeft
ze gestudeerd aan de Christelijke Toraja
Universiteit (Management, met een
specialisatie in financieel management/
economie). Na een ongeluk waarbij haar
been verbrijzeld was, heeft ze noodge-
dwongen een kleine pauze in haar studie
moeten inlassen, maar nu kon ze met
trots een foto sturen naar haar sponsor in
Nederland dat ze was geslaagd! Silva wil
bij een bank gaan werken en is nu aan
het solliciteren.

deerden hebben de meesten een gedeel-
telijke studiebeurs van Pikulan ontvangen.
In totaal ontvangen zo'n 70 studenten een
gedeeltelijke studiebeurs.

Het betreft theologiestudenten en stu-
denten voor de opleiding godsdienstle-

raar. Het grootste gedeelte van de studen-
ten is afkomstig uit de arme en afgelegen
gebieden van Indonesié. Na hun afstude-
ren gaan de meeste studenten weer terug
naar hun geboortegrond. Daar kunnen ze
het onderwijs op een hoger plan brengen.

Wilt u één van deze sponsorkinderen
financieel ondersteunen?

Dit meisje is Agustina en is geboren op
5-8-2012. Ze komt uit een gezin waar
nog twee jongere broertjes zijn. Haar
vader werkt in de bouw, als er werk is.
Agustina is vier jaar ondersteund ge-
weest door iemand die een gift daarvoor
aan ons had gegeven. Deze ondersteu-
ning loopt dit jaar af en daarom zoeken
wij iemand die haar de komende jaren
nog wil ondersteunen, tot rond haar 18e
jaar. Wilt u haar sponsor worden of wilt
u meer informatie? Neemt u dan contact
op met Elzerd Zijlstra via 06-20785895

Dit is Eveline, ze is 11 jaar en woont
met haar familie in het lepradorp. Haar
vader werkt als dagloner, wat betekent
dat zijn inkomen vaak onvoorspelbaar
(of onregelmatig) is. Haar moeder is een
thuisblijffmoeder. Wordt u haar sponsor?
Meer informatie is verkrijgbaar bij pro-
motor Bertine Knol-van Vliet
(hoibertine@hotmail.com)

Ik ben Arka en ik ben 11 jaar oud. lk
woon samen met mijn ouders en broer
en zus in een klein huurhuisje. Ik mag
graag naar school gaan, ben actief en
pienter. Ik hoop op sponsoring zodat ik
straks door kan leren op het MBO.
Meer informatie is verkrijgbaar bij
promotor Kees de Wit (06-41315750,
triwindu.in.solo@gmail.com)

Ik ben Joice en ik ben 10 jaar oud. Ik
woon samen met een jonger zusje en
mijn ouders in een huisje welke eigen-
dom is van familieleden. Ik ben een
sociaal meisje en droom van een betere
toekomst. Dit is vast mogelijk met een
steuntje in de rug door sponsoring.
Meer informatie is verkrijgbaar bij
promotor Kees de Wit (06-41315750,
triwindu.in.solo@gmail.com)

Ik ben Vincent en ik ben 7 jaar oud. Ik
woon samen met mijn ouders en een zus.
Ik ben makkelijk in het vrienden maken
en houdt van voetballen. Mijn gezond-
heid is uitstekend en ik mag graag naar
school gaan. Wat zou het fijn zijn als u
mij wilt sponsoren.

Meer informatie is verkrijgbaar bij /0 Stws
promotor Kees de Wit (06-41315750,
triwindu.in.solo@gmail.com

Dit is Pratama Wahyu Saputra (09-08-2017)
met de mooie roepnaam Tama. Tama is
enig kind, zijn vader Wardoyo is los arbei-
der en heeft hierdoor erg weinig inkomen,
en moeder Yustina is huismoeder. Tama
woont met zijn ouders in een eenvoudig
huis. Tama is een gezond en vrolijk kind

en helpt graag zijn ouders. Wie wil graag
Tama en zijn ouders steunen? Alle informa-
tie is te krijgen bij Harry Folkerts. U kunt
contact opnemen via henhfolkerts@live.nl

UCC

ALENGIAGA ?
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Vacatures

Vele handen maken licht werk, dus
ook binnen Pikulan kunnen wij

hulp gebruiken. Lijkt het u leuk om
vrijwilligerswerk voor Pikulan te
doen en bij te dragen aan ons werk
in Indonesié? Neem gerust contact
op met het secretariaat via mailadres

secretariaat@pikulan.nl. We vertellen
u graag meer!

Nieuwsbrief in uw
mailbox ontvangen?

We bieden de mogelijkheid om de
nieuwsbrief digitaal (in uw mailbox)
te ontvangen in plaats van per post.
Wilt u hiervan gebruikmaken dan
kunt u dit aangeven bij het secretari-
aat via het e-mailadres secretariaat@
pikulan.nl onder vermelding van uw
naam en adres.

Oproepen

Sponsoren

Wilt u anderen in uw omgeving vra-
gen zich als sponsor aan te melden?
Met nog meer sponsoren kunnen we
ndg meer kinderen helpen!

Giften

Wilt u ons werk in Indonesié steunen?
Een gift is van harte welkom! U kunt
hiervoor onderstaande QR-code
scannen of via internetbankieren uw
gift overmaken op rekeningnummer
NL 75 INGB 0009 1000 83.

Is uw gift bestemd voor een bepaald
project of kind vermeld dan het pro-
ject en/of de naam en het nummer
van het kind.

Terima kasih (Hartelijk dank)!

En alweer stond de winkel onder water

Het was vrijdag 1 augustus wisselvallig
weer, verspreid over het land trekken
wat buien over, lokaal met wat hagel of
onweer. Tussendoor was er kort ruimte
voor de zon. Slecht voor de vakantie-
gangers maar ideaal voor de winkel. We
hadden het dan ook best wel een beetje
druk maar aan het eind van de middag
overheerste een tevreden gevoel, de
omzet was redelijk goed.

De daarop volgende zaterdag was ik niet
ingeroosterd en had voor die dag al wat
plannetjes gemaakt. Maar het liep heel
anders, in de vroege ochtend werd ik wak-
ker van het gekletter op het dak, een fikse
regenbui brak los boven Surhuisterveen.
Ik keek naar buiten en zag dat de voorbij
rijdende auto’s op de Jan Binneslaan een
waar watergordijn veroorzaakten.

Onwillekeurig gingen mijn gedachten
terug naar 2021 toen ik 's morgens vroeg
gebeld werd door de heer Hoekstra, onze
huisbaas, met de mededeling dat de win-
kel onder water stond.Het zal toch niet
..... maar nee het bleef stil, geen alarme-
rende telefoontjes.lk kon dus mooi mijn
voor de zaterdag bedachte plannetjes
gaan uitvoeren. Ik had er zin in.

Totdat...... ja totdat Katinka naar de
winkel ging om de kassadienst te draaien

en na het openen van de voordeur van
schrik een sprongetje opzij maakte. Alles
was nat, kletsnat, de hele vloer stond
onder, van voor tot naar achteren.

Katinka heeft toen telefonisch een aantal
mensen gewaarschuwd en gecharterd
om de winkel droog te krijgen. Die
zaterdagmiddag en -avond werden een
hoop zaken geregeld, zoals het huren
van waterzuigers, waterdrogers, contai-
ner voor het afvoeren van onbruikbaar of
niet meer verkoopbare spullen en het via
mail kenbaar maken van dit noodlot aan
al onze vrijwilligers.

Onze eigen mensen kwamen bewapend
met vloerwissers, dweilen maar vooral
met de instelling “dat fiksen we wel". Het
werk ging maandag door, ging dins-
dagmorgen door, die tomeloze inzet
heeft er wel voor gezorgd dat de winkel
dinsdagmiddag weer open kon. Ja her
en der stond er nog wel een luchtdroger
te brommen, maar daar hadden onze
klanten begrip voor, sterker nog, ze leef-
den met ons mee en bemoedigden ons,
hartverwarmend.

Ik heb het wel eens eerder gezegd, maar
dan in een andere sessie, ik ben trots op
onze vrijwilligers, die moet je koesteren!

Arie Botter

Marmie Keramiek:
klei met een hart voor Indonesiée

Voor mij is keramiek maken meer dan
het vormen van klei. Elk stuk dat ik maak
vertelt een verhaal — mijn verhaal. De
naam Marmie kreeg ik bij mijn geboorte
in Indonesié, het land waar mijn roots
liggen. Als geadopteerd kind groeide

ik op in Nederland, maar via mijn werk
voel ik me opnieuw verbonden met mijn
oorsprong.

Deze zomer reisde ik voor het eerst terug
naar Indonesié. Het was een bijzondere
en ontroerende ervaring. We ontmoet-
ten de drie kinderen die wij sponsoren
via het project Batu, en werden warm
ontvangen door mevrouw Theedens, An-
neke en hun collega’s, die ons met trots
een rondleiding gaven door de school.
Het was indrukwekkend om te zien wat
voor verschil het project maakt in het
leven van zoveel kinderen.

Met Marmie Keramiek wil ik niet alleen
iets moois maken, maar ook iets terugge-
ven. Een deel van de opbrengst van mijn
werk gaat naar projecten in Indonesié die
lokale gemeenschappen ondersteunen.
Elk handgemaakt stuk is voor mij een
symbool van verbinding — tussen hier en
daar, tussen mijn verleden en mijn heden.

Wie belangstelling heeft of meer wil
weten, is van harte welkom om contact
op te nemen via www.marmie-keramiek.
com. Je kunt Marmie Keramiek ook vol-
gen op Instagram en Facebook.

Marlyn
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