NIEUWSBRIEF

STICHTING PIKULAN

Stichting Pikulan wil geinspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met
betrokkenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een
tiental adoptie- en donatie-projecten in Indonesié.

Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief van 2025. Wij hopen dat u hiermee
een goede indruk krijgt van het reilen en zeilen binnen Stichting Pikulan.

In deze nieuwsbrief blikken we met
dankbaarheid terug op het mooie
jubileumfeest dat we eind vorig jaar
mochten vieren.

Ook zijn we blij te kunnen melden
dat het echtpaar Piet Kooger en
Eelkje Dijkstra bereid is om het
penningmeesterschap van Hielkje
Folkerts-Veenstra, die deze functie

al vele jaren heeft vervuld, over te
nemen. De komende periode worden
ze ingewerkt.

In deze nieuwsbrief verder veel ruimte
voor kinderen die nog een sponsor
zoeken. Daarnaast vertellen promotors
Fokke en Tietie Zijlstra in onze vaste
rubriek ‘Een promotor vertelt’ over

hun projecten.

Veel leesplezier!

Met een hartelijke groet namens
het bestuur,

Nynke Dijkstra
Secretaris

Heeft u een scherp oog voor cijfers en overzicht en een warm hart
voor de kinderen in Indonesié? Wij zijn op zoek naar iemand die de

sponsoradministratie op zich wil nemen.

Wat houdt het in?

U bent dé spil in het administratieve
web rondom onze sponsorkinderen.

U houdt bij welke bijdragen er binnen-
komen, verwerkt deze in ons sponsor-
bestand, informeert het bestuur en
onze promotors, en houdt de lijsten
up-to-date.

Daarnaast neemt u deel aan de
vergaderingen met de promotors

(ongeveer vier vergaderingen per jaar).

Wat vragen we?

Nauwkeurigheid, betrokkenheid

en handigheid met bestanden.
Maar bovenal: enthousiasme om bij
te dragen aan onze mooie stichting!

Meer weten of interesse?

Neem gerust contact op met de
huidige beheerder via mailadres
adoptie@pikulan.nl. We vertellen u
graag meer!

Mei 2025

Secretariaat:

Nynke Dijkstra

W. www.pikulan.nl

E. secretariaat@pikulan.nl

Adoptiegelden:

NL 43 INGB 0006 2734 00
t.n.v. Stichting Pikulan,
Surhuisterveen

Giften en donaties:

NL 75 INGB 0009 1000 83
t.n.v. Stichting Pikulan
Surhuisterveen

Nieuwsbrief
in uw mailbox
ontvangen?

We bieden de mogelijkheid om de
nieuwsbrief digitaal (in uw mailbox)
te ontvangen in plaats van per
post. Wilt u hiervan gebruikmaken
dan kunt u dit aangeven bij het
secretariaat via het e-mailadres
secretariaat@pikulan.nl onder
vermelding van uw naam en adres.
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Op 24 november 2024 mochten we het 40-jarig jubileum van Stichting Pikulan
vieren. Het woordje dankbaarheid viel veelvuldig tijdens het jubileumfeest

van Stichting Pikulan te Surhuisterveen.

Vanuit de stichting zelf, maar bovenal
vanuit de mond van de contactpersonen
uit Indonesié, die hun dankbaarheid
uitspraken over de veertig jaren waarin
Stichting Pikulan daar actief is.

Pikulan (‘samen de lasten dragen’) zet
zich in voor een twaalftal projecten

in Indonesié waarbij kinderen de
mogelijkheid wordt geboden onderwijs
te volgen, medische verzorging te krijgen
en hulp wordt geboden aan de armen.

Het jubileum zou aanvankelijk

gevierd worden in Zalencentrum

De Lantaerne, maar door het grote
aantal aanmeldingen werd uitgeweken
naar De Flambou. “Geweldig, de grote
belangstelling. Boven verwachting’,
liet Harry Folkerts weten, een van de
promotors van de stichting. Hij roemde
de inzet van de contactpersonen daar ter
plaatse.“Zij doen heel goed werk voor
Stichting Pikulan en daar zijn wij erg
dankbaar voor!”

Aan de hand van foto's werden de
aanwezige sponsors, donateurs,
vrijwilligers en een ieder, die Stichting
Pikulan een warm hart toedraagt,
meegenomen in de projecten, die door
de Stichting Pikulan worden gesteund.
Op die manier werden de kinderen
dichterbij de sponsors gebracht.

Frederika Theedens bracht via een
skype-verbinding de felicitaties over

en schetste de band met Stichting
Pikulan, zoals die in de loop der jaren is
ontstaan. Isma Purwati, zelf aanwezig in
Surhuisterveen, is projectleider van het
education program. Zij vertelde hoe het
programma werkt. Beiden lieten hun
dankbaarheid vanuit de kinderen horen.

Zuster Christella roemde het werk van
Stichting Pikulan: “Zij weten wat delen
is.” Samen met zuster Reinalda en zuster
Tobia zong zij als dank meerstemmig a
capella het lied Terima kasih (Dankjewel).

Een sponsor vertelde dat hij tijdens een
bezoek aan de projecten werd ontroerd
hoe dankbaar de kinderen en hun ouders
zijn voor de ondersteuning van Stichting
Pikulan.“Het is belangrijk dat eens in

de zoveel tijd de projecten vanuit hier
worden bezocht’, zo liet hij weten.

Dat onderstreepte ook zuster Tobia: “Dat
de mensen van Stichting Pikulan ook de
families van de kinderen bezoeken.”

Het feestelijke jubileum werd afgesloten
met een gelegenheidskoor bestaande
uit een elftal mannen, dat een danklied
zong in zowel het Nederlands als in het
Bahasa, de taal in Indonesié.




Wordt u de sponsor van één
van deze kinderen?

Deze jongen kan straks naar het
voortgezet onderwijs wat ook extra
kosten met zich meebrengt. Hij wil graag
gesponsord worden. Zijn vader en moeder
werken beide en verdienen samen €80, -
per maand.

Wie zou hem willen sponsoren voor
een bedrag van €20,- per maand?
Voor inlichtingen kunt u bellen naar
Tietie Zijlstra: 06-82818983

Agnes zoekt ook een sponsor.

Zijis 16 jaar, is makkelijk in de omgang
en heeft een jonger broertje. Haar
moeder is medewerker in een kliniek en
haar vader maakt bloempotten.

Meer informatie kunt u krijgen via
Jettie Tichelaar Dijkstra, e-mail:
trijntjejetske@hotmail.com

Dit is Joice, 10 jaar oud. Joice woont
samen met haar moeder en vier oudere
broers en zussen bij hun opa en oma.
Haar moeder is alleenstaand en
verdient het onderhoud met de verkoop
van cake en snacks. Zij zorgt voor

haar ouders en haar kinderen. Door
sponsoring krijgt haar jongste dochter
de kans op een betere toekomst.

Meer informatie is verkrijgbaar
bij promotor Kees de Wit
(triwindu.in.solo@gmail.com)

Aorist zoekt een sponsor, hij wordt
bijna 12 jaar en woont in het
gebied Semarang. Hij is ijverig, slim,
verantwoordelijk en gehoorzaam.

De school is ver van huis. Zijn vader en
moeder zijn evangelist, hun inkomsten
zijn wisselend.

Meer informatie kunt u krijgen via
Jettie Tichelaar Dijkstra, e-mail:
trijntjejetske@hotmail.com

Zo zijn er binnen het project in Semarang meerdere kinderen, voornamelijk
in de leeftijd van 13+ die een sponsor zoeken. Zij willen graag ook verder
kunnen met hun studie. Meer informatie hierover kunt u krijgen via

Jettie Tichelaar Dijkstra, e-mail: trijntjejetske@hotmail.com

Dit is Arfan Naufal Rasya (26-11-2017).
Hij woont in Belikurup dichtbij Baturetno.
Zijn ouders zijn gescheiden en moeder
Ernawati werkt buiten de stad om in het
onderhoud te voorzien.

Arfan heeft een oudere broer Kevin
Erdianto (25-06-2009). De beide broers
worden bij hun grootouders grootgebracht
en wonen met hen in een heel eenvoudig
en sober huis. Moeder heeft geen vast

loon en ze hebben hierdoor moeite om
financieel rond te komen en om het
schoolgeld te betalen. Arfan is een vrolijk
en gezond kind en helpt ook graag zijn
grootouders.

Wie zou graag deze jongen en zijn
familie willen helpen? Harry Folkerts is de
promotor van het project in Baturetno en
komt geheel vrijblijvend bij u langs om
de juiste informatie te verstrekken. U kunt
contact met hem opnemen via e-mail:
henhfolkerts@live.nl

Dit is Thea, 6 jaar oud. Thea woont
samen met haar ouders en jongere
zusje. Haar vader en moeder werken
als employee in een bedrijf. Zij wonen
samen in een huisje welke eigendom
is van familieleden. Door sponsoring
krijgt Thea de kans op een betere
toekomst. Meer informatie is
verkrijgbaar bij promotor Kees de Wit
(triwindu.in.solo@gmail.com)



Al vanaf de jaren ‘90 hebben wij
contact met stichting Pikulan.

Geert Folkerts vertelde ons hierover
(waar het hart vol van is) en zijn wij

sponsor geworden. Eerst een kind
van Bali, daarna uit een lepradorp
in Sulawesi. Bij onze reizen naar

Indonesié hebben wij alle projecten

van Pikulan mogen bezoeken en
de sponsorkinderen ook mogen
ontmoeten.

Oproepen

Sponsoren

Wilt u anderen in uw omgeving
vragen zich als sponsor aan te
melden? Met nog meer sponsoren
kunnen we nég meer kinderen
helpen!

Giften

Wilt u ons werk in Indonesié
steunen? Een gift is van harte
welkom! U kunt hiervoor
onderstaande QR-code scannen.

Maar ook via internetbankieren
kunt u uw gift overmaken

op rekeningnummer

NL 75 INGB 0009 1000 83.

Is uw gift bestemd voor een
bepaald project of kind vermeld
dan het project en/of de naam en
het nummer van het kind.

Terima kasih (Hartelijk dank)!

“"Project Kasihi wordt gerund door predikantsechtpaar Rudia en Daniel. Leuk om te
weten is dat Rudia vroeger door Nederlandse sponsors is geholpen.

Inmiddels zijn wij promotor/begeleider
van een project in Madiun op
Oost-Java. Dit wordt gerund door een
predikantsechtpaar Rudia en Daniel.
Leuk om te weten is dat Rudia vroeger
door Nederlandse sponsors is geholpen.
Opvallend is trouwens dat bij alle
projecten een vrouw de leiding heeft!!

De naam van het project is Kasihi,

wat liefde betekent. Er zijn circa 30
sponsorkinderen die vanuit Nederland
geldelijk worden ondersteund.

Deze kinderen hebben ouders die heel
weinig verdienen en kinderen nauwelijks
kunnen kleden en voeden. Zo nu en

dan ontvangen wij brieven en/of foto’s
en sturen die door naar de sponsors.

Verder is er nog zorg voor ouderen

in de vorm van rijstvoorziening

en voorlichting over hygiéne en
gezondheid, dit wordt gesponsord door
de Molukse kerk uit Zwolle. Ook heeft
Pikulan geld beschikbaar gesteld voor
microkrediet, dit is erg succesvol. Veel
kleine ondernemers maken hier gebruik
van zodat ze in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien. De lage rente die ze
betalen gebruikt Rudia om zelf ook
kinderen te ondersteunen.

Wat vooral ook belangrijk is, is dat er
samenkomsten worden georganiseerd
waar het evangelie centraal staat.
Gelukkig is de relatie met de moslim-
bevolking goed te noemen, zelfs
enkele sponsorkinderen komen uit een
moslimfamilie.

Ook zijn wij contactpersoon van een
project in Magelang, die wordt geleid
door Ati en haar man. Zij hebben geen
Nederlandse sponsors maar ontvangen
een vaste bijdrage van Pikulan waar ze
kinderen van sponsoren en 10 theologie-
studenten van ondersteunen.

Gelukkig gaat het economisch steeds
beter met Indonesié, de politieke situatie
is stabiel en op enkele gebieden na een
gematigd moslimland.

Maar hulp is nog steeds geboden.
Als u een kind wilt sponsoren (tot
12 jaar €16 per maand en daarna
€20 per maand) of meer informatie
wilt kunt u ons bellen of appen
(06-82818983) of mailen naar
fzijlstra@hotmail.com.

Fokke en Tietie Zijlstra



